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Thema: smakeloos 
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Welkom door de ouderling van dienst 

Lied 276 Zomaar een dak: 1 en 2 

Bemoediging en groet 

Lied 276: 3 

Gebed voor de nood van de wereld 

Psalm 100 Juich Gode toe, bazuin en zing: 1, 2 en 4 

Kindermoment 

Gebed van de zondag 

Lezing: Numeri 11:24-29 

 

Lied 316 Het woord dat u ten leven riep: 1 en 4 

Lezing: Marcus 9: 38-50 

Lied 1014 Geef vrede door van hand tot hand: 1, 3 en 5 

Overweging 

Lied 974 Maak ons uw liefde, God, tot opmaat: 1, 4 en 5 

Gebeden 

Collecte-kinderen komen terug 

Nodiging 

Vredeswens 

Tafelgebed 

Onze Vader  



Delen van brood en wijn 

Tijdens het avondmaal:  

Lied 925 Wek mijn zachtheid weer (3x) 

 

Lied 840 Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom 

 

Lied 894 Wanneer ik zoek naar woorden 

Dankgebed 

ELB 270 Ga nu heen in vrede 

Ga nu heen in vrede,  

ga en maak het waar, 

wat wij hier beleden, 

samen met elkaar. 

Aan uw dagelijks leven,  

uw gezin, uw werk, 

wilt u daaraan geven, 

dan bent u Gods kerk. 

Ga nu heen in vrede,  

ga en maak het waar. 

 

 

 

 

 

 



Ga nu heen in vrede,  

ga en maak het waar, 

wat wij hier beleden, 

samen met elkaar. 

Neem van hieruit vrede,  

vrede mee naar huis,  

dan is vanaf heden, 

Christus bij u thuis. 

Ga nu heen in vrede,  

ga en maak het waar. 

 

Zegen  

4 stemmig amen 

 
 
  
 
 
 
 
 
 


