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Voorganger: Ds. Wilma van Rijn 
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Welkom ouderling van dienst 

Zingen: Psalm 98: 1 en 4 

Bemoediging en groet 

Vg: Onze hulp is in de naam van de Ene God,  
Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Die trouw houdt in de eeuwigheid  
En niet loslaat wat zijn hand ooit gemaakt heeft. 
 
Genade voor u en vrede, van God de Vader,  
en van Jezus Christus in de Eenheid met de Heilige Geest 
Gem: Amen 
 
Zingen: Lied 221: Zo vriendelijk en veilig als het licht 
 
Kyriegebed 
 
Glorialied: Lied 139B: Heer, u doorgrondt en kent mij 
 
LEZEN  
 
Gesprek met de kinderen 
  
Gebed bij opening van het Woord 
 
Eerste lezing: Spreuken 31 
  
Zingen: Lied 838: 1 en 2 O Grote God die liefde zijt 
 
Tweede lezing: Lucas 10: 38 – 42 
 
Zingen: Lied 912: 1, 5 en 6 Neem mijn leven, laat het, Heer 
 
Overdenking 



 
(muzikaal moment) 
 
Zingen: Lied 887: 1, 2 en 3 Wees stil en weet 
 
DELEN 
 
Dankgebed, voorbeden, stilgebed, Onze Vader 
 
Collecte 
  
Kinderen komen terug 
 

GEZEGEND OP WEG 
 

Kinderlied: https://www.youtube.com/watch?v=DfAuq2xXH2s  
God kent jou, met de beamer  
 
Zingen: Lied 1014: 1, 2, 3 en 5 Geef vrede door van hand tot 
hand 
 
Zegen 
 
Amen - 4stemmig 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DfAuq2xXH2s

