
 

 

Liturgie zondag 2 december 2018  

Eerste Advent 

 

thema: aarzelend licht 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt 
 

Organist:Tijn Bouw 
 



 

Welkom en mededelingen-ouderling van dienst 

Lied 598 Als alles duister is 

Bemoediging en groet 

Psalm 25 Heer, ik hef mijn hart en handen: 1 en 2 

Gedichtje en aansteken Adventskaarsen 

 

Geef licht: https://www.youtube.com/watch?v=rDyJUeeIV0A 

Kindermoment 

Gebed 

Lezing Lucas 1: 5-25  

Lied 1005 Zoekend naar licht: 1, 2 en 5 

Overweging 

Lied 452 Als tussen licht en donker 

Dankgebed en voorbeden 

Collecte-kinderen komen terug 

Projectlied 

Dragers van Gods licht te zijn, 
wat was dat bijzonder, 
zij getuigden, groot en klein,  
van een lichtend wonder. 
Zacharias was verstomd, 

maar als dan zijn zoontje komt, 
dan geneest God hem,  



met zijn nieuwe stem 
spreekt hij vrij, is hij blij,  
gaat een loflied zingen: 
God doet grote dingen. 
 

Lied 444 Nu daagt het in het oosten: 1, 2 en 4  

Zegen 

4 stemmig Amen 

 
  
 
 
 
 
 

 


