
 

 

Liturgie zondag 5 mei 

Armoede maakt onvrij. God maakt vrij! 
 

Hoe gaan we om met onze rijkdom? 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voorganger: Ds. Thea de Ruijter 
 

Organist: Marinus den Harder 



 
Welkom  
 
Lied 537: 1, 2 en 4 Zo spreekt de Heer die ons 
geschapen heeft 
 
Bemoediging en groet 
 
Gebed om ontferming  

Met wisselzang lied 1010: 1, 3 en 4  
Geef vrede Heer, geef vrede 

 
Kinderen gaan naar de kinderkerk 
 
Loflied 978: 3 en 4  
 
Gebed om Gods Geest 
 
Lezing: 1 Johannes 1: 5 - 10 
 
Opw 194 U maakt ons één  
 
Lezingen: Mattheus 6: 1 – 4 en Handelingen 4: 32 - 37 
 
Psalm 133  
 
Overdenking 
 
Lied 670: 3, 5, 6 en 7  
Kom Schepper God, o Heilige Geest 
 
Dankgebed en voorbeden 



 
Collecte en mededelingen 
 
Slotlied 838: 1, 2 en 4  
O grote God die liefde zijt 
 
Zegen  

Vrede wens ik je toe, 
liefde wens ik je toe. 
Moge God je behoeden, 
leef met zijn liefde, 
vrede wens ik je toe. 
Zegen wens ik je toe, 
aandacht wens ik je toe, 
dat er mensen zijn 
met wie je kunt delen. 
Zegen wens ik je toe.  Uit Geloof, Hoop en Liefde 
 
Gezongen amen 
 
 

 
 

 

 

 


