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Welkom door de ouderling van dienst 

Lied 839 Ik danste die morgen: 1, 2, 3 

Bemoediging en groet 

Lied 839: 4 

Gebed 

Lied 558 Jezus, om uw lijden groot: 1, 2 en 4  

Lezing Johannes 13: 1-15 

Opwekking 705 Toon mijn liefde 

via https://www.youtube.com/watch?v=vSTknxrw8E4 

Aan de maaltijd wordt het stil, 

als de meester knielen wil, 

en vol liefde als een knecht, 

elk apart de voeten wast en zegt: 

Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 

Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 

dit is wat de wereld ziet van Mij 

Als je Mij gaat volgen 

-Refrein- 
Toon mijn liefde, aan de ander 
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad. 



In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij 
Als je Mij gaat volgen 

-Refrein- 

Overweging 

Lied 974 Maak ons uw liefde, God, tot opmaat: 1, 2 en 4 

Gebeden  

Collecte 

Tafelgebed 

Delen van brood en wijn 

Ondertussen: lied 568a Ubi caritas  

Dankgebed 

  

Lied 422 Laat de woorden die we hoorden  

Zegen  

4 stemmig Amen 

 
 

 



 


