
 

 

Liturgie zondag 21 oktober 2018 

Bevestiging ambtsdragers 

thema: je hoeft niet bang te zijn 

 

 
 
 

Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt 
 

Organist: Tijn Bouw 
 



 

Welkom & mededelingen- ouderling van dienst 

Lied 280 De vreugde voert ons naar dit huis: 1, 3 en 5 

Bemoediging en groet 

Psalm 121 Ik sla mijn ogen op en zie: 3 en 4  

Gebed voor de nood van de wereld 

Lied 305 Alle eer en alle glorie 

Kindermoment 

Inleiding thema 

Gebed van de zondag  

Lezing: Matteus 14: 22-33 

Lied 835 Jezus, ga ons voor: 1, 3 en 4 

Overweging  

Opwekking 789 lopen op het water (t/m 5.20 minuut)  

via: https://www.youtube.com/watch?v=4NhcZlhesvI 

Collecte- kinderen komen terug 

Bevestiging 

Vraag aan de gemeente:  

Gemeente, deze mensen nemen een taak op zich.  
Samen bouwen we aan onze gemeente. Daarom wil ik u vragen 
om, als dat kan, op te staan.  
 



Wilt u hen met mildheid tegemoet te komen en hen mee te 
nemen in uw gebeden, zodat zij zich bij hun taken ook gedragen 
voelen door ons als geloofsgemeenschap? 
antwoord: 
Ja, van harte.  
 

Lied 362 Hij die gesproken heeft een woord dat gaat: 2 

Gebeden 

Lied 416 Ga met God: 1, 2 en 4 

Zegen  

4 stemmig amen 

 
 
  
 
 
 
 
 

 


