
 

 

Liturgie zondag 2 juni 2019 

Thema:  

Je kunt er doorheen – door de pijn. 

 

                  
 
 

Voorganger: ds. Bram Bregman 

Organist: Tijn Bouw 

 



- Welkom  

- Openingslied: 216 1,2,3 
 

- Bemoediging en groet 

- Kyriegebed 

- Glorialied: 642: 1, 2, 8 

- Kindergesprek 

- Inleiding 

- 1e Schriftlezing: Genesis 28: 10 – 17 

- Lied: 825: 5, 8, 9 (aangepast) 

 

9. Hij die rechtvaardig was en stil 
die ’t kruis droeg zonder morren. 
Hij stierf, maar zie Hij leeft, – Hij wil 
ook in ons zijn herboren. 
Ons leven is in het geding. 
Tot uw vreugde en opstanding: 
wordt in Hem nieuw geboren! 
 
- 2e Schriftlezing: Lukas 24: 13 – 35 

- Lied: 632 :1,2,3  

- Verkondiging 



- Korte stilte 

- Lied: 528: 1, 2, 3, 5. 

- Voorbeden, stil gebed, en samen bidden we 

het ‘Onze Vader’ 

- Inzameling der gaven 

- Slotlied: 675: 1,2 

 

- Zegen: (gemeente antwoordt met: ‘Amen!’) 

 
 

 

 

 

 


