
 

 

 

Liturgie zondag 24 december 2017 

4e Advent Thema: Irritante genade 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger: Ds. B Gijsbertsen 
 

Organist: Cor van Kooten 
 



Welkom en mededelingen door de ambtsdager van dienst 

Intochtslied Ps. 27: 4 en 5 

Stil gebed 

Bemoediging en Groet 

Aansteken van de vierde kaars 

Inleiding 

Gebed om ontferming over de nood van deze wereld 

Zingen Lied 463: 1, 2, 3 en 6 

Kindermoment (door leiding kinderkerk) 

Projectlied 

refrein:  

Voor alle mensen groot en klein 

wil God zo graag de Redder zijn. 

Luister naar dit verhaal, je wordt 

gegrepen door de liefde van God. 

coupletten: 

Een wonderboom wil Jona wel, 

maar kijk, wat reageert hij fel 

als hij van Gods genade hoort 

voor heel de stad, die was ontspoord. 

Gods liefde uit zich overal, 

dat kon je zien in Ninevé, 

maar meer nog in die kleine stal 

van Bethlehem, ga met ons mee. 



Gebed om de opening van het Woord 

Uitleg liturgisch bloemstuk 

Schriftlezingen Jona 4  en Romeinen 2: 12 - 16 

Zingen Lied 339 a 

Prediking 

Zingen Lied 445: 1, 3 en 4 

Dankgebed en voorbeden 

Inzameling van de gaven 

Kinderen komen terug 

Zingen Lied 441: 1, 2 en 8 

Zegen 

Gezongen 4 stemmig amen 

 

 
 

 


