
Dankdienst  
voor het leven van 

Dille 
Annemarie de Jong - Daleboudt

07-06-1942                               07-12-2024



De Voorhof 

Biddinghuizen

13 december 2024

Voorganger: ds. Wim Terlouw

Medewerking: ‘Zon en Zegen’ o.l.v. Jaap Kramer



Binnengeleide bij koormuziek: ‘By his hand’   

Welkom

Bemoediging en groet

Zingen: LB 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen

Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad bekijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Gebed

Herinneringen aan Dille: 

- Vriendin Marianne
- Hans



Koormuziek: ‘Peace like a river’

Lezing uit de Bijbel: Filippenzen 1 : 3-11 

3Steeds als ik aan jullie denk, dank ik mijn God. 4En elke keer als ik voor jullie 
bid, doe ik dat met vreugde. 5Want vanaf de dag dat jullie zijn gaan geloven, 
hebben jullie altijd meegeholpen om het goede nieuws bekend te maken. 
6Eén ding weet ik heel zeker: God maakt nieuwe mensen van jullie. Hij is  
daar al mee begonnen, en op de dag dat Jezus Christus terugkomt,  
zullen jullie volmaakt zijn. 
7Natuurlijk denk ik zo over jullie allemaal, want ik houd van jullie met heel 
mijn hart. God is goed voor ons allemaal, en daarom voel ik me sterk  
verbonden met jullie allemaal. Het maakt niet uit of ik in de gevangenis zit,  
of in vrijheid het goede nieuws verdedig. 8God weet hoe ik ernaar verlang  
om jullie allemaal te ontmoeten. Hij weet dat ik jullie liefheb, net zoals  
Jezus Christus jullie liefheeft. 
9Ik bid dat jullie liefde steeds groter wordt. Want dan zullen jullie steeds 
meer weten en begrijpen. 10-11Dan weten jullie wat echt belangrijk is. Dan 
zullen jullie goed leven, als mensen die gered zijn door Jezus Christus. Dan 
leven jullie tot eer van God. En dan zullen jullie volmaakt en zuiver zijn  
op de dag dat Christus terugkomt.

Lied: LB 841 :1, 2 Wat zijn de goede vruchten

Wat zijn de goede vruchten, 
die groeien aan de Geest? 
De liefde en de vreugde, 
de vrede allermeest, 
geduld om te verdragen 
en goedertierenheid, 
geloof om veel te vragen, 
te vragen honderd-uit;

geloof om veel te geven, 
te geven honderd-in, 
wij zullen leren leven 
van de verwondering: 
dit leven, deze aarde, 
de adem in en uit, 
het is van Gods genade 
en zijn lankmoedigheid.

Overdenking



Koormuziek: ‘Ik bid voor jou’ 

Dankgebed

Slotlied: LB 248 De dag door uwe gunst ontvangen

De dag, door uwe gunst ontvangen, 
is weer voorbij, de nacht genaakt; 
en dankbaar klinken onze zangen 
tot U die ’t licht en ’t duister maakt. 

Die dan, als onze beden zwijgen, 
als hier het daglicht onderduikt, 
weer nieuwe zangen op doet stijgen, 
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

Zodat de dank, U toegezonden, 
op aard’ nooit onderbroken wordt, 
maar steeds opnieuw door mensenmonden 
gezongen en gesproken wordt.

Voorwaar, de aarde zal getuigen 
van U, die thans en eeuwig zijt, 
tot al uw schepselen zich buigen 
voor uwe liefd’ en majesteit.

Zegen

Dankwoord door Lieuwe

Uitgeleide  - zingen: LB 598  Als alles duister is 

Als alles duister is, 

ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,

vuur dat nooit meer dooft…




