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Welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst 
 
Aanvangslied: Lied 413:  Grote God wij loven U 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Psalm 90: 1, 5 en 8 
 
Gebed 
 
Psalm 103: gelezen en gezongen: 
 lezen: 1 - 5 
zingen: Psalm 103a: 1  Loof nu, mijn ziel, de Here 
 lezen: 6 - 12 
zingen: Psalm 103: 3  Hij is een God 
 lezen: 13 - 18 
zingen: Psalm 103: 5  Zoals een Vader 
 lezen: 19 - 22 
zingen: Psalm 103a: 4  Maar ’t rijk van Gods genade 
 
Lezing: Micha 7: 18 - 20 
 
Zingen: Psalm 145: 3 en 4 
 
Overdenking 
 
Zingen: Psalm 103c: Loof de koning, heel mijn wezen 
 
Gebeden    - respons: 'Prijs de Heer, mijn ziel'  Taizé – Psalm 103e 

Prijs de Heer, mijn ziel en prijs zijn heil’ge Naam. 
Prijs de Heer, mijn ziel; die mij het leven geeft. 

 
 
Slotlied: Psalm 90a 
 
 
Zegen:  

 
 
 
 



Ga in vrede, 
met zachtmoedigheid, 

door het geweld van onze wereld. (deze dagen) 
 

Geef ruimhartig. 
Wees liefdevol 

bij alles wat je doet. 
 

Laat in het duister, 
in woelige tijden 

heiligheid je doel zijn. 
 

Zoek wijsheid. 
Laat trouw 

branden als een vuur. 
 

Moge Gods zegen op jouw pad zijn! 
Laat God je leiden, 

je in Zijn hart geborgen houden. 
Dat liefde je vindt. 

 
Wees rechtvaardig. 
Spreek de waarheid 

in een wereld van hebzucht en leugen. 
Toon vriendelijkheid. 

Bekijk iedereen met de ogen van de hemel. 
 

Moge God je vasthouden, 
je omarmen, 

je in Zijn Hart geborgen houden. 
Dat Zijn liefde jou vindt. 

 
 

Zo zegene ons de algoede God, 
Vader, Zoon en Heilige Geest. 

 
 
Gezongen 4 stemmig amen 
 

 



 

 


