
 

 

Liturgie zondagavond 26 januari 

 

Jeugddienst 
 

Thema: Godzoekers 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt 
 

Muzikale begeleiding: True Colors 
 



Welkom en mededelingen- ouderling van dienst 

Opwekking 687 Heer, wijs mij Uw weg 

Bemoediging en groet 

Gebed 

Hoe zie je God? 

Opwekking 770 Ik zal er zijn  

Hoe kijk je naar Jezus? 

 

Opwekking 775 Bij het kruis 

 

Hoe ervaar je de Geest? 

Nieuwe liedboek 675 Geest van hierboven: 1 

Lezing: psalm 63 1-9 uit de Bijbel in gewone taal.  
 
1Een lied van David. 
David maakte dit lied toen hij gevlucht was naar de woestijn van Juda. 

Ik verlang naar God 
2God, u bent mijn God! 
Ik zoek u, 
met heel mijn hart verlang ik naar u, 
mijn hele lichaam verlangt naar u. 
Om mij heen is het dor en droog, 
nergens vind ik water. 
3Ik verlang naar u, 
want ik heb u gezien in uw tempel. 
Daar zag ik hoe machtig u bent. 
4Ik wil voor u zingen, 
want uw liefde is meer waard dan mijn leven. 
5Mijn leven lang wil ik u prijzen, 
met mijn handen omhoog tot u bidden. 



6Dat is genoeg voor mij, 
dat is alles wat ik verlang. 
Ik wil voor u juichen en zingen. 
7’s Nachts lig ik wakker en dan denk ik aan u, 
steeds weer noem ik uw naam. 
8Want u hebt mij altijd geholpen. 
Bij u ben ik veilig, 
en ik juich van vreugde. 
9Ik wil dicht bij u zijn, 
want u houdt mij vast, 
u beschermt mij. 

 

Overweging 

Geloofsbelijdenis (nieuwe liedboek 340b) 

Gebeden 

Collecte 

Iona/Hemelhoog 386 Wil je opstaan en mijn volgen   

Zegen  

Gezongen Amen 

 
 

 


