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DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Mededelingen door ambtsdrager

Aanvangslied: Lied NLB 280: 1, 4 en 5

Stil gebed 

Groet

v.:	De Heer zij met u
g.: 	OOK MET U ZIJ DE HEER
v. 	Onze hulp is in de Naam van de Heer 
g. 	DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v.: 	O God, keer U naar ons toe
g.: 	EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL
v: 	Laat ons, o Heer, uw liefde zien
g.: 	EN GEEF ONS UW HEIL. 
v.: 	O Heer! – hoor ons gebed
g.: 	EN LAAT ONS GEROEP TOT U KOMEN. AMEN. 

(gemeente gaat zitten)

Gebed voor de nood van de wereld 

Gloria (staande): Lied NLB 1005: 1, 2 en 5

Kinderlied “Is je deur nog op slot”
https://www.youtube.com/watch?v=PpeJAauvVrQ 

Aansteken kinderkaars door een kind van de kinderkerk (kinderen verlaten de kerkzaal)


DIENST VAN HET WOORD 

Gebed

Schriftlezing: 1 Samuël 25 (delen)
​
Toen ​David​ in de woestijn hoorde dat bij Nabal de schapen werden geschoren, stuurde hij tien van zijn knechten naar de plaats Karmel met de opdracht: ‘Ga naar Nabal en breng hem mijn groeten over. Zeg hem uit mijn naam: “Vrede​ voor u, ​vrede​ voor uw huis, en ​vrede​ voor alles wat u hebt! Ik heb gehoord dat ze uw schapen aan het scheren zijn. Toen uw ​herders​ bij ons in de buurt waren, hebben we hen niet lastiggevallen. En al die tijd dat ze hier in Karmel waren hebben wij niets ontvreemd. Vraag het uw knechten maar, zij zullen het u bevestigen. Ik hoop dat u op uw beurt mijn knechten ​goed​ zult behandelen. Daarom verzoek ik u beleefd om mijn knechten en mij, ​David, te geven wat u missen kunt.”’

Toen ​Davids​ knechten bij Nabal kwamen, brachten ze uit ​Davids​ naam dit alles over en wachtten af wat hij zou zeggen. Nabal antwoordde ​Davids​ knechten als volgt: ‘Wie is die ​David? Wie is die zoon van ​Isaï? Het wemelt vandaag de dag van de ​slaven​ die bij hun meester weggelopen zijn. Denken jullie heus dat ik mijn brood en mijn water en het vlees dat ik voor mijn scheerders heb laten klaarmaken aan de eerste de beste onbekende ga weggeven?’ 
[bookmark: _Hlk528040785]Davids​ knechten gingen onverrichter zake terug en vertelden ​David​ wat Nabal had gezegd. 

Daarop zei David tegen zijn mannen: ‘Laat ieder zijn ​zwaard​ aangorden. Toen gordde ieder zijn ​zwaard​ aan, en ook ​David​ gordde zijn ​zwaard​ aan. Ongeveer vierhonderd man trok achter ​David​ aan.

Ondertussen deed één van de herders Abigaïl als volgt verslag van de reactie van Nabal. ’U moet er iets op verzinnen, want nu onze heer, die onheilstichter, zo’n toon tegen David heeft aangeslagen, heeft hij zichzelf in het ongeluk gestort en ons erbij.’  

[bookmark: _Hlk528041973]Abigaïl nam vervolgens tweehonderd broden, twee zakken ​wijn, gedroogd vlees van vijf schapen, vijf vaten geroosterd koren, honderd rozijnenkoeken en tweehonderd klompen ​vijgen, en legde dat op ezels. Zonder met haar man te overleggen ging ze op ​weg. 

[bookmark: _Hlk528042098]Zodra Abigaïl David zag, sprong ze van haar ezel af. Ze viel voor zijn voeten op haar knieën, boog diep voorover en zei: ‘Sta me toe het woord tot u te richten en wees zo goed te luisteren naar wat ik te zeggen heb. Schenk alstublieft geen aandacht aan die domme praatjes van mijn man Nabal. Had ik uw boden maar zelf te woord kunnen staan. Dan had ik u er eerder van kunnen weerhouden om het recht in eigen hand te nemen en ​bloedschuld​ op u te laden. Er zal bij u toch geen spoor van kwaad worden gevonden?  Wanneer de HEER al zijn goede beloften aan u inlost en u aanstelt tot vorst van Israël, dan zal het u toch niet tot hinder zijn dat u uw geweten hebt belast door het recht in eigen hand te nemen en onschuldig ​bloed​ te vergieten.’ 

David​ antwoordde: ‘Ik dank de HEER, de God van Israël, dat hij jou vandaag op mijn weg heeft gestuurd. En jou dank ik voor je verstandige optreden van zojuist, waarmee je hebt voorkomen dat ik het recht in eigen hand nam en me schuldig zou maken aan ​moord. David aanvaardde het geschenken van Abigaïl met deze woorden: ‘Ga in ​vrede​ naar uw huis. Ik luister naar je stem en zal je ter wille zijn.’

Zingen: Wil je opstaan en Mij volgen?, Lied 40 uit Iona deel 1: vers 1, 2 en 5

1.	Wil je opstaan en mij volgen als ik noem je naam?
Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?

2.	Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed’ en zegen voor wie vreemd’ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je ‘t kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?

5.	Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

Prediking 

Zingen: Een lied van verwondering (Tekst: A.C. Bronswijk; Melodie: Als God, mijn God, maar voor mij is = Gezang 466 uit Liedboek 1973, dat is het vorige/’oude’ liedboek)

1. 	Wij leven van verwondering
en uit een diep vermoeden,
dat in en om ons leven heen,
een hand ons wil behoeden,
dat er een hart is dat ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God ons leidt ten goede.

2.	Wij leven dwars door vragen heen,
met tere zekerheden,
dat ondanks vóór- en tegenspraak,
hier kwetsbaar wordt beleden,
dat er een hand is die ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God deelt in ons heden.

3. 	Wij leven het mysterie uit,
de waarheid, ongemeten,
dat al ons denken bovenuit,
in ons een heel diep weten,
weet dat een hand ons leven draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
die ons een God wil heten.


BEVESTIGING VAN EEN AMBTSDRAGER

Opdracht

Aanvaarding en verwelkoming

Beantwoorden van de vragen

Vraag aan de gemeente

Allen staan

Voorganger:	     Gemeente, dit zijn uw nieuwe ambtsdragers.
					        Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen hooghouden in hun ambt?

Allen: 	             Ja, dat willen wij van harte.

Zingen: Lied NLB 362: 2

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

Pastorale Mededelingen 

Gebeden

Collecte

Slotlied (staande): Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede (Lied 49 uit: Zingenderwijs; melodie Lied 686)

1.	Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede.
Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden.
En valt het zwaar,
steun en bemoedig elkaar.
Liefde verlicht dan je schreden.

2.	Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen.
Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen.
Geen hongersnood:
Wij delen samen ons brood.
Er zal genoeg zijn voor velen.

3.	Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen.
Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen.
Als wij dat doen,
blijft onderweg ‘t visioen
liefde en warmte uitstralen.

Zegen

Gezongen Amen

