
Cilly Masteling (vrouw van koster) 
Toen wij in 1996 voor het eerst hier naar de kerk gingen voelde dat als een warm bad. Na 

de dienst kwam Harry Bastiaansen naar ons toe: “bent u hier op bezoek?“ “Nee wij wonen 

hier sinds 3-4 weken”. “Dan heet ik u beiden welkom in onze geloofsgemeenschap”.  
 
 


